
Liturgische schikking 5e zondag 40-dagentijd, 6 april 2025, Winschoten 
gemaakt door Janny Emmerink en Janny Geertsema 

  
 ‘De steen die de bouwlieden afkeurden is de hoeksteen geworden’, Lucas 20: 17 
  
Het is kennelijk niet simpel of vanzelfsprekend om je toe te vertrouwen aan Jezus als de Zoon.  
Het is een struikelsteen. Dit verhaal zet de mensheid niet in een mooi licht. We willen ons kennelijk 
niet laten storen door God. 
Je kunt zeggen dat God recht heeft op ons. Alles wat we zijn, hebben en kunnen, hebben we aan 
Hem te danken. Geven we Hem waar Hij recht op heeft? Alleen zó wordt ons leven nieuw.   
  
De hoeksteen, de rots die het fundament kan zijn, staat centraal in de schikking. Het kruis komt 
rechtop te staan en de stenen, de hoekstenen, liggen eromheen. Tussen de stenen een bloeiende 
tak als verwijzing naar een nieuw leven. 
  

Het stenen fundament 
is als vruchtbare grond 

voor takken  
die vrucht gaan dragen.


